
 

 

Tekst Sinte Moartens Oavend (Oude versie) 

Sinte Moartens Oavend, 

De torre goa mee no Gent, 

En oals me moeder koekn bakt, 

Me zittn der geiren omtrent 

Stoakt vier, Moakt vier, 

Menêre van Sinte Moarten komt ol ier: 

Me zettn em in et oekstje 

Me warmn em ze broekstje 

Me ze krentn vestje 

Me ze peperbolle kazakstje 

M'en gezongen en k ben zo hees 

Ej gin appeltj'of e stikstje vlêes 


